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8-10 jaar

l
Gesprek: Het thema van vandaag is:
Goed! Wanneer kun je iemand ‘goed’
noemen? Kun je altijd goed zijn?

p
Spel: Leg een steen en een hart neer.
Vraag de kinderen te vertellen wat hen
bezighoudt. Waar hebben ze zin in (hart)

en waar maken ze zich zorgen over (steen)?
Om de beurt mogen ze het hart of de steen
pakken en iets vertellen en wordt er gezamen-
lijk geëindigd met de woorden: Ontferm U.

s
Creatief: Maak een collage of
tekening bij de woorden: Dat is echt
goed! Laat op de collage zien welke

dingen goed zijn om te doen. Bijvoorbeeld
iemand helpen, iets voor iemand doen, het
goed maken na een ruzie.

11-12 jaar

l
Gesprek: Een gebed dat we in de
kerk vaak bidden is: ‘Ontferm
U, Heer.’ Wanneer wil jij zeggen:

‘Ontferm U’? Kijk met de kinderen naar lie-
deren in het liedboek waarin deze woorden
voorkomen: bijvoorbeeld lied 301a t/m 301k.
Vertel dat ‘Kyrie eleison’ Grieks is voor: Heer,
ontferm U.

p
Spel: Maak een woordveld bij het woord
Ontferming. De kinderen kunnen ook
op zoek naar plaatjes uit tijdschriften en

deze erbij plakken.

m
Zingen: Kies één van de gevonden
liederen uit het Liedboek en leer het
de kinderen. Vraag eventueel een
muzikant uit de dienst om het aan te
leren en zing het lied samen met de
gemeente bij terugkomst.

Vertelling 8–12 jaar

Twee mensen in de tempel
Het is druk in de tempel. Veel mensen zijn ernaartoe gekomen om te bidden. Ook
een Farizeeër en een tollenaar. De Farizeeër heeft net een hele tijd belangrijke boeken 
bestudeerd. Wat ben ik weer een stuk slimmer geworden, denkt hij bij zichzelf. Ik 
weet nu nog beter wat de belangrijkste regels zijn en hoe God wil dat ik leef. De 
Farizeeër kijkt om zich heen. Gelukkig ben ik niet zoals al die andere mensen, denkt 
hij. Zeker niet zoals die tollenaar daar, dat zijn toch slechte mensen. Ze vragen geld 
aan anderen, veel meer dan zou moeten. Zo slecht!

De Farizeeër doet een stap naar voren. Hij wil graag bidden tot God. Hij recht zijn rug 
en kijkt omhoog. ‘Dank U wel God’, zegt hij hardop. ‘Dank U wel dat ik niet zo ben als 
al die andere mensen hier. Dank U wel dat ik niet slecht ben, zoals die tollenaar, maar 
juist heel goed. Ik doe precies wat U wilt dat ik doe, ik volg alle regels. Wat zult U blij 
met mij zijn!’ 

De tollenaar kijkt ook even om zich heen. Hij ziet de andere mensen een beetje boos 
naar hem kijken. Dat begrijpt hij wel, want dit zijn de mensen die altijd geld aan hem 
moeten betalen. Te veel geld. Ik doe het eigenlijk helemaal niet zo goed, denkt de 
tollenaar bij zichzelf.
De tollenaar schuifelt een klein stapje naar voren. Hij kijkt naar de grond en legt een 
hand op zijn borst. Heel zachtjes zegt hij: ‘Het spijt mij God. Wilt U mij vergeven?’ 

Jezus zegt: ‘Toen de tollenaar naar huis ging, was er iets veranderd. God heeft hem 
vergeven. Want wie zichzelf klein maakt, is groot in de ogen van God.’ 

Jolanda van der Marel
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